
DON SOM PROJECT 

(DSP) NIEUWSBRIEF  

Deze nieuwsbrief is gemaakt door Don Som 

Project en heeft als doel om donateurs en 

geïnteresseerden op de hoogte te houden 

van het werk wat we doen op Don Som, 

Laos.  

 

Nummer:  1 Jaargang:  1 

September/ Oktober 2025 

 

Allereerste nieuwsbrief! 

Dit is de eerste nieuwsbrief die we maken. 

Het is even het e.e.a. aftasten en de opmaak 

is vooralsnog erg simpel maar zal wellicht 

verbeteren in een mogelijk tweede 

nieuwsbrief. We zullen dit waarschijnlijk 

meermaals (als we iets te melden hebben en 

tijd hebben) doen als er behoefte aan lijkt te 

zijn. Veel leesplezier gewenst!  

 

 
 

Situatie op Don Som  

Op dit moment is het regenseizoen op Don 

Som nog in volle gang en zijn de paden 

slecht begaanbaar en is er veel modder. De 

rijstvelden staan vol met water en de rijst is 

geplant. 

 

 

Ook in de modder gaat het voetballen gewoon door! 

en zal over niet al te lange tijd worden 

geoogst. Ons activeitencentrum is erg 

populair bij de kinderen in het dorp en een 

groep van 50 tot 70 kinderen komt regelmatig 

naar ons toe om te voetballen, 

badmintonnen, kleuren, lezen of zich bezig te 

houden met een andere activiteit. Wekelijks 

delen we in het weekend eten uit aan de 

kinderen en ook dan is het druk. Er ontstaat 

steeds meer een soort van 

‘gemeenschapszin’ bij de kinderen en dat 

ondersteunen we met plezier. We vragen de 

kinderen te helpen om het terrein zuiver te 

houden en blijven herhalen dat het belangrijk 

is om de leefomgeving zuiver te houden. Na 

het regenseizoen zullen we ook weer rondjes 

door het dorp gaan maken om op te ruimen 

en het goede voorbeeld te zijn. Dat doen de 

kinderen met veel plezier en de slogan 

‘thamasaat sa-aat’ (zuivere natuur) klinkt 

regelmatig uit de kelen van de kinderen. 

Tahamsard Sa-ad FC (Clean Nature FC) is 

ook de naam van de ‘voetbalclub’ die we 

vorig jaar samen met de kinderen op hebben 

gericht (zie het logo). We zijn recent ook 

begonnen met kleinschalige Engelse les en 

willen dit uitbouwen. Er zijn veel plannen en 

er is enthousiasme! 

  
 

Financiële situatie 

Op dit moment hebben we ongeveer 

30.000.000 Laotiaanse Kip (ongeveer 

€1.175) in kas. We kunnen daarmee het 

activiteitencentrum draaiende houden en in 

de nabije toekomst (nadat het regenseizoen 

ten eind is gekomen rond oktober) het e.e.a. 

verbeteren en uitbreiden. Daarover later 

meer. Donaties blijven erg welkom, zeer 



gewaardeerd en essentieel om de projecten 

draaiende te houden. We zullen op een later 

tijdstip een meer uitgebreide financieel 

verslag plaatsen. We zijn altijd bereid om het 

e.e.a. toe te lichten en meer informatie te 

sturen. We willen bij deze nogmaals onze 

hartelijk dank uitspreken aan de mensen die 

ons met donaties helpen! 

 

 
 

Maandelijkse donateurs 

Momenteel hebben we zes maandelijkse 

donateurs. Voor de continuïteit van de 

projecten zou het erg fijn zijn als we dat 

aantal kunnen vergroten zodat er maandelijks 

meer geld binnenkomt voor de projecten en 

we minder afhankelijk zijn van (overigens ook 

zeer gewaardeerde) incidentele donaties. Het 

maandelijkse bedrag staat iedereen geheel 

vrij. Kent u mensen die maandelijks zouden 

willen doneren of bent u dat zelf? Stuur dan 

een berichtje naar donsomlaos@gmail.com 

voor meer informatie of regel het meteen met 

een maandelijkse overschrijving naar:  

NL65 ASNB 8843 4910 59 

t.n.v. A.M.A. Putmans  

o.v.v. donatie Don Som Project 

 

 
Het activiteitencentrum van de voorkant 

 

 

 

Stichting  

We zouden graag in de (nabije) toekomst een 

stichting op poten zetten die ons werk kan 

ondersteunen en controleren. Een 

stichtingsbestuur (vereiste voor een stichting) 

zou erg nuttig kunnen zijn als ondersteuning. 

Ook voor donaties en het vergroten van de 

bekendheid en de  mogelijkheid om 

sponsoren te vinden denken we dat dit een 

goede stap zou zijn. Kent u mensen die 

interesse hebben of zou u zelf interesse 

hebben om hieraan mee te werken of heeft u 

zelf interesse? Benader ons dan even.  

 

Vrijwilliger(s) op Don Som  

Op dit moment is er één buitenlandse 

vrijwilliger actief. Ivan is een Italiaanse man 

met veel enthousiasme en ervaring en is er 

inmiddels al ruim drie weken. We zijn erg blij 

met zijn aanwezigheid en hopen in de 

toekomst weer meer vrijwilligers te mogen 

verwelkomen.  

 

 
 

Social Media  

Op dit  is Amerikaanse Kelly Bornt actief die 

ons helpt met sociale media (Instagram en 

Facebook). Kelly heeft voorheen in Laos 

gewoond en gewerkt en is een expert op het 

gebied van de sociale media. We zijn erg blij 

met haar hulp en ze heeft al erg mooi werk 

verzet! Op een later tijdstip help Kelly ons 

wellicht nog met een mooi logo. Volg, like en 

deel onze berichten en help ons op die 

manier om meer mensen te bereiken. 

Bedankt! 
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Samen eten en plezier maken 

 

Contactgegevens 

Om ons te bereiken zijn er diverse 

mogelijkheden: 

  

E-mail: donsomlaos@gmail.com  

Whatsapp: +8562097921099 

Telefonisch: +8562092044533 

Facebook: Don Som Project - 

https://www.facebook.com/donsomproject  

Instagram: 

https://www.instagram.com/donsomlaos/  

 

 
 

Nieuwsbrief ontvangen/ verspreiden 

Wilt u op deze manier op de hoogte blijven 

van ons werk op Don Som? Laat het dan 

weten via een e-mail 

(donsomlaos@gmail.com) zodat u op onze 

‘mailinglist’ kunt komen. Stuur dit gerust ook 

naar anderen die wellicht interesse hebben in 

ons werk op Don Som.  

 

 

Over Laos 

Laos is een land ongeveer 5 keer zo groot als 

Nederland en 6 keer zo groot als België. Het 

heeft geen kustlijn en is ingeklemd tussen 

China, Vietnam, Thailand, Myanmar en 

Cambodja (Don Som is dichtbij de grens met 

Cambodja). Laos is een arm land en behoort 

nog steeds tot de 50 armste landen ter 

wereld.   

 

 
 

Laos is per hoofd van de bevolking het meest 

gebombardeerde land ter wereld. In de jaren 

’60 en ’70 werden grote delen van het land 

tijdens de oorlog verwoest door 

bombardementen van het Amerikaanse leger.  

De hoofdstad is Vientiane, ongeveer 800 km 

van Don Som. Het land is prachtig en de 

natuur is er op veel plaatsen adembenemend 

mooi. De bevolking is erg divers en naast de 

grootste groep (de Lao) wonen er nog vele 

anderen volkeren die over het algemeen 

vreedzaam samenleven.  
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De grootste religie is het Boeddhisme. In de 

bergen zijn veel mensen animistisch en er 

zijn kleine groepen Christenen. Op Don Som 

wonen vooral Laotianen en wat families die in 

de jaren ’70 vanuit Cambodja gevlucht zijn. 

Er is één pension dat gerund wordt door 

Tanoi en Sander (de mensen die Don Som 

Project op hebben gezet): Don Som 

Riverside Guesthouse. De meeste bewoners 

van ons eiland zijn boer en/of visser. Meer 

informatie? Bezoek onze Facebook pagina of 

vraag ons als u nog meer informatie wil over 

Laos! 

 

 

 

 
 

 

 

Wilt u ons steunen? 

Dat kan via onderstaande gegevens:  

NL65 ASNB 8843 4910 59 

t.n.v. A.M.A. Putmans  

o.v.v. donatie Don Som Project 

Contante donaties in Nederland (Kanaalstraat 

16, Oirschot) of Laos zijn ook mogelijk. Voor 

andere mogelijkheden mail ons aub via: 

donsomlaos@gmail.com  

 

 
Ons activiteitencentrum 

 

 
Kinderen met brood  wat gedoneerd was door een 

Franse bakker in Pakse (La Boulange)  

 

 
Door een donatie van dhr Ooievaar van Stork Print 

Professionals ( https://www.storkpp.com)  hebben de 

kinderen behalve een Thamasard Sa-ad FC shirt nu 

ook shirtjes van FC Eindhoven en PSV! 
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